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I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) 

    Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

 

Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, 

cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm 

tươi; người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra 

như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. 

Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi 

niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, 

mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió 

đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! 

                                                                                                     (Trích Hoa học trò – Xuân Diệu) 

 

   Câu 1. Đoạn trích thuộc phong cách ngôn ngữ nào? 

 Câu 2. Xác định những phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 

 Câu 3. Nêu nội dung chủ yếu của đoạn trích. 

 Câu 4. Anh/Chị có đồng tình với tác giả: “Hoa phượng là hoa học trò” không? Vì sao? 

 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm) 

  Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau: 

 

   … Cậy em em có chịu lời, 

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. 

                   Giữa đường đứt gánh tương tư, 

Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em. 

        Kể từ khi gặp chàng Kim, 

Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề. 

        Sự đâu sóng gió bất kì,  

Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai. 

        Ngày xuân em hãy còn dài,  

Xót tình máu mủ thay lời nước non. 

        Chị dù thịt nát xương mòn,  

Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây. 

        Chiếc vành với bức tờ mây, 

Duyên này thì giữ vật này của chung. 

 

(Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du, Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2006, tr.104) 

 

                                        …..Hết….. 

 

          ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

 

 


